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Vanuit directie 
 
De start van het nieuwe schooljaar ligt inmiddels alweer even achter ons. Wat is er hard gewerkt in de groepen! In 
de eerste weken hebben we veel aandacht besteed aan de gouden weken. Deze weken zijn belangrijk om samen met 
de kinderen te bouwen aan een goede sfeer in de klas en in de school. Een prettige en veilige omgeving geeft 
iedereen de ruimte om te leren, spelen en groeien. 
 
Als verlengde van de gouden weken besteden we dit schooljaar extra aandacht aan onze schoolregels. Ze zijn overal 
in de school zichtbaar, zodat kinderen en volwassenen weten wat we van elkaar mogen verwachten. Elke maand 
staat één regel centraal. De afgelopen maand was dat: 
“Hé hallo, op de Prins Johan Frisoschool doen we het zo… Wij lopen rustig door de gangen en praten zachtjes.” 
Het is mooi om te zien hoe kinderen elkaar hieraan herinneren en samen zorgen voor een rustige en fijne sfeer in de 
school. 
 
In oktober staat het thema lezen centraal. De Kinderboekenweek met het motto ‘Vol Avontuur’ is inmiddels feestelijk 
van start gegaan. Het lezen van boeken opent werelden vol fantasie, kennis en ontdekkingen. Als team doen we dit 
jaar mee aan de Mask Reader. Het is geweldig om te zien hoe enthousiast de leerlingen proberen te ontdekken wie 
er schuilgaat achter het masker. Zo laten we samen zien dat lezen niet alleen belangrijk is, maar vooral ook heel leuk 
kan zijn! 
 
Samen kijken we uit naar een maand vol leesplezier en nieuwe avonturen. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rianne Zakhir 
 
Nieuws uit de groepen 
 
Groep 1 en 2 
We hebben deze eerste schoolweken genoten van het weer samenzijn in groep 1/2. We leren elkaar weer steeds 
beter kennen door samen spelen, zingen, knutselen, rekenen, luisteren naar een verhaal, taalspelletjes, dansen en 
nog veel meer. Zo zijn we alweer een echte gezellige groep aan het worden. 
We maakten ook onze eigen groepsregels waardoor we heel goed voor elkaar en de school kunnen zorgen. 
Iedereen heeft een prachtige verjaardagskaart gemaakt met een mooie foto er op en een vlieger gevouwen en 
geknipt, ze hangen vrolijk in de klas. 
 
 
We genieten van de mooie zomerdagen waarop we nog heerlijk 'met zonder jas' naar buiten kunnen maar we zien 
ook hoe de herfst zijn mooie kleuren en vruchten laat zien, al die kleurige dingen die zomaar voor je voeten komen 
dwarrelen of aan komen waaien, kleuters zijn er verrast over en verwonderen zich over de mooie natuur, op het 
plein liggen bergen eikels en in de struiken groeien rode besjes, ook binnen veranderd onze klas langzaam maar 
zeker in herfstsfeer. We gaan erover leren, werken en spelen. Fijn! 
 



 
 
 

Groep 3 en 4 
Verjaardagsclowntje..... 
 
Groep 3 en 4 hebben in de afgelopen periode een verjaardagsclowntje gemaakt van een...... cd rom.  Juf, wat is 
dat??  Tsja, hoe leg je dat snel uit. Groep 4 heeft nog een aantal cd 's geprobeerd in de auto van juf Elly, omdat daar 
nog een cd-speler in zit.  Helaas werd deze niet gelezen. Het waren zulke oude cd's. Nou weggooien is zonde,  dan 
maken wij er gewoon een clowntje van voor op de verjaardagskalender.  
 
 
Groep 5 en 6 
Elk jaar krijgen wij vanuit cultuur een lessenserie (3 lessen). Dat kan bijvoorbeeld dans, muziek, theater of  media zijn. 
Dit jaar is de discipline "media" aan de beurt. Maandag 8 september hebben de kinderen de 1e les hierover gehad. 
Ze moesten eerst naar afbeeldingen op het digibord kijken en zeggen of ze dachten dat het echt of nep/gefotoshopt 
was. Daarna kregen ze een creatieve opdracht: "Maak jouw fantasiedier". Dus bijvoorbeeld het lijf van een leeuw, de 
kop van een zebra en de poten van een struisvogel.  Daarna mochten ze hun fantasiedier inkleuren. De resultaten 
zijn erg mooi geworden!  
 
Groep 7 en 8 
Kinderpostzegels 
Gepest of buitengesloten worden, onder druk staan op school, niemand in je omgeving hebben  
die jou onvoorwaardelijk steunt: eenzaamheid is een emotie die er diep inhakt bij kinderen. Een  
op de tien kinderen worstelt elke dag met eenzaamheid. Deze kinderen voelen zich minder  
gelukkig en kampen vaker met mentale en fysieke problemen. Wij laten deze kinderen niet in de  
steek. Samen met heel Nederland komen we in actie om eenzaamheid bij kinderen tegen te  
gaan en hun veerkracht te versterken. Op school, thuis, overal! Samen komen we in actie tegen  
eenzaamheid. Groep 7/8 is deze week gestart met het verkopen van kinderpostzegels om  
bovengenoemd doel te steunen! 
 
Gymles 
De afgelopen weken hebben we hele uitdagende gymlessen gehad. Deze week stond er een  
prachtig klimpark in de gymzaal. De kinderen kwamen allerlei obstakels tegen. De les draaide  
om klimmen, klauteren en durven! 
 
 
 
Gezonde school en schoolfruit 
 
Ook dit jaar zijn wij weer een trotse Gezonde School. Dat betekent dat we samen 
werken aan een gezonde leefstijl voor onze leerlingen. In de groepen voeren we 
regelmatig gesprekken over gezond eten, voldoende bewegen en  
aandacht voor welzijn en welbevinden. Kinderen leren zo waarom gezonde 
keuzes belangrijk zijn en hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen 
fitheid en die van de groep. We merken dat kinderen beter kunnen leren, spelen 
en groeien wanneer zij zich fit en energiek voelen. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan is dat we ook dit schooljaar weer meedoen met EU-
Schoolfruit. We zijn hiervoor ingeloot en ontvangen drie keer per week groente 
of fruit voor alle kinderen. In de klas maken we hier een gezamenlijk moment van, 
waarbij kinderen samen proeven en ontdekken. Zo leren ze allerlei smaken 
kennen en ervaren ze dat gezond eten niet alleen goed voor je is, maar ook heel 
lekker kan zijn. Ouders kunnen hieraan bijdragen door hun kinderen thuis aan te 
moedigen om het fruit te proeven en op de andere dagen zelf fruit of een gezond tussendoortje mee te geven. 
 
 



 
 
 

 
 
Vrijwilligers gezocht voor onze schoolbibliotheek  
 
We zijn nog steeds op zoek… 
Lezen is van grote waarde voor kinderen: het helpt bij hun taalontwikkeling, laat hen nieuwe werelden ontdekken en 
legt een stevige basis voor hun verdere schoolloopbaan. Maar minstens zo belangrijk: lezen geeft plezier! Helemaal 
wanneer kinderen boeken vinden die écht bij hen passen. Precies daarom is onze schoolbibliotheek zo belangrijk  en 
daar hebben we jouw hulp bij nodig. 
 
Op vrijdagmiddag van 12.30 tot 14.00 uur komen de groepen om de beurt naar de bibliotheek om een boek te lenen 
dat ze die week op school gaan lezen. Als vrijwilliger begeleid je de kinderen bij het vinden van een geschikt boek, 
geef je tips en zorg je samen met ons voor een fijne plek waar lezen centraal staat. Je hoeft geen boekenkenner te 
zijn, enthousiasme en plezier in het omgaan met kinderen zijn meer dan genoeg. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar r.zakhir@trefonderwijs.nl 
We horen graag van je. Het mag ook een enthousiaste opa of oma zijn! 
 
 
 
 
Word jij ons nieuwe AC-lid? 
 
We zijn ook nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die ons Activiteitencommissie willen versterken. Alle extra 
hulp is welkom!  
Je hoeft niet bij elke activiteit aanwezig te zijn, alle hulp is waardevol.  
Wat doet de AC?  

• Samen met het team organiseren we activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en het Koningsdagontbijt.  

• We helpen mee bij de startavond en bij afscheid van leerkrachten.  

• We denken mee over schoolplein-ideeën en pakken zo nu en dan een klusje op.  
 
We vergaderen ongeveer zes keer per jaar en zorgen dat alles gezellig en soepel verloopt. Gelukkig doen we dit niet 
alleen: bij veel activiteiten springen ook andere ouders graag bij!  
Lijkt het je leuk om mee te helpen? Meld je aan bij één van ons of stuur een mail naar 
acjohanfrisoschool@trefonderwijs.nl 
 
 
 
Bijbelverhalen 
Week 40 (29/09 - 03/10) Komt het goed? - Genesis 32:1 -33:17 
Jakob en zijn familie gaan zijn broer Esau tegemoet. Bij de rivier de Jabbok worstelt Jakob met een onbekende. Hij 
krijgt een nieuwe naam: Israël. Want hij heeft gevochten met God en de mensen, en gewonnen. Esau en Jakob 
verzoenen zich met elkaar. 
 
Week 41 (06/10 - 10/10) Een nieuw begin - Genesis 35 
Jakobs twaalfde zoon wordt geboren: Benjamin. Tijdens de geboorte sterft Rachel. Jakob en zijn familie komen terug 
in het land van vader Isaak. 
 
Week 42/43 (13/10 - 24/10) Droom maar verder - Genesis 37 en 39:1-6 
Jozef krijgt van zijn vader een bijzondere jas. Hij heeft dromen waarin zijn broers en zijn ouders voor hem buigen. 
Zijn broers gooien hem in een put en verkopen hem als slaaf naar Egypte. Daar gaat hij werken in het huis van Potifar. 
Omdat God Jozef helpt, krijgt hij al snel veel verantwoordelijkheden.  
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Week 44 (27/10 - 30/10) Ik kan het uitleggen - Genesis 39: 7-23 en 40-41:8 
De vrouw van Potifar wordt verliefd op Jozef. Als Jozef haar liefde niet beantwoordt, zorgt zij ervoor dat hij in de 
gevangenis terechtkomt. In de gevangenis legt Jozef de dromen uit van de schenker en de bakker. Hij vraagt aan de 
schenker om hem niet te vergeten. 
 
 
 
Onze jarigen 
We feliciteren alle kinderen die in de vakantie jarig zijn geweest en we hopen dat jullie een fijne en gezellige 
verjaardag hebben gehad!   
04 oktober  Millie Gunnink, groep 2 
08 oktober  Ophélie van Andel, groep 5 
09 oktober  Juf Rianne 
11 oktober  Elexa Oussoren, groep 2 
11 oktober  Lotte Strating, groep 3 
16 oktober  Juf Hilde 
22 oktober  Elise Ottens, groep 6 
24 oktober  Marin Wink, Groep 5 
30 oktober  Nola Kuijer, groep 2 
 
 
 
Agenda 
01 oktober  Start Kinderboekenweek 
06 oktober  Inloopspreekuur SWV 13.15 – 14.15 uur 
07 oktober  Groep 7/8 bezoek Groninger Museum 
08 oktober  Groep 7/8 bezoek aan de Wemme 
10 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 
20 t/m 24 oktober Herstvakantie 
03 november  Peutergym   


